
	
  
	
  
	
  
 
GOED EN KWAAD BEGRIJPEN 
door Wieke Veenstra 
	
  
Een	
  derde,	
  moeilijk	
  ontwikkelingstaak	
  in	
  ons	
  leven	
  is	
  het	
  om	
  leren	
  gaan	
  met	
  de	
  
aanwezigheid	
  van	
  goed	
  en	
  kwaad.	
  Dagelijks	
  worden	
  we	
  geconfronteerd	
  met	
  het	
  
kwaad	
  in	
  onszelf,	
  andere	
  mensen	
  en	
  de	
  wereld	
  om	
  ons	
  heen.	
  We	
  verlangen	
  naar	
  
een	
  betere	
  wereld.	
  Daar	
  kunnen	
  we	
  op	
  stuk	
  lopen.	
  Uit	
  onszelf	
  willen	
  we	
  nog	
  
steeds	
  goed	
  zijn,	
  maar	
  dat	
  zijn	
  we	
  niet	
  en	
  dat	
  kunnen	
  we	
  niet	
  aanvaarden.	
  	
  
	
  
Om	
  het	
  leven	
  goed	
  aan	
  te	
  kunnen,	
  moeten	
  we	
  een	
  manier	
  vinden	
  om	
  goed	
  en	
  
kwaad	
  een	
  plek	
  te	
  geven.	
  We	
  moeten	
  een	
  volwassen	
  visie	
  verwerven	
  op	
  goed	
  en	
  
kwaad.	
  Werken	
  aan	
  deze	
  taak	
  en	
  de	
  andere	
  ontwikkelingstaken	
  houdt	
  in	
  dat	
  je	
  
volwassen	
  wordt	
  en	
  groeit	
  naar	
  het	
  beeld	
  van	
  God.	
  
	
  
	
  
Om	
  te	
  kunnen	
  groeien	
  zijn	
  drie	
  ingrediënten	
  nodig:	
  

1. Genade:	
  dit	
  komt	
  tot	
  uiting	
  in	
  Gods	
  vergeving	
  en	
  onvoorwaardelijke	
  
verbintenis	
  met	
  ons.	
  

2. Waarheid:	
  Gods	
  waarheid	
  leidt	
  ons	
  naar	
  wat	
  echt	
  is	
  en	
  klopt.	
  
	
  
Jezus	
  is	
  vol	
  van	
  genade	
  en	
  waarheid.	
  Deze	
  twee	
  moeten	
  in	
  balans	
  zijn.	
  Samen	
  
draaien	
  ze	
  de	
  gevolgen	
  van	
  de	
  zondeval	
  terug:	
  scheiding	
  van	
  God	
  en	
  van	
  
anderen.	
  Echte	
  intimiteit	
  komt	
  wanneer	
  er	
  naast	
  onvoorwaardelijke	
  liefde	
  en	
  
acceptatie	
  ook	
  de	
  waarheid	
  is	
  over	
  wie	
  we	
  echt	
  zijn.	
  Waarheid	
  zonder	
  genade	
  
vernietigt	
  ons.	
  Daarom	
  is	
  het	
  nodig	
  dat	
  we	
  Gods	
  genade	
  heel	
  goed	
  begrijpen	
  
wanneer	
  we	
  onszelf	
  onder	
  ogen	
  komen.	
  	
  
	
  
Het	
  verdrietige	
  is	
  dat	
  velen	
  van	
  ons	
  bij	
  Christus	
  komen	
  omdat	
  we	
  zondaars	
  zijn,	
  
maar	
  dan	
  de	
  rest	
  van	
  ons	
  leven	
  proberen	
  te	
  bewijzen	
  dat	
  we	
  dat	
  niet	
  zijn.	
  We	
  
proberen	
  te	
  verbergen	
  wie	
  we	
  echt	
  zijn	
  en	
  doen	
  ons	
  beter	
  voor	
  dan	
  we	
  zijn.	
  
	
  
	
  
	
  

3. Tijd:	
  het	
  kost	
  tijd	
  om	
  te	
  groeien.	
  Deze	
  tijd	
  moet	
  samen	
  gaan	
  met	
  genade	
  
en	
  waarheid.	
  

	
  
Als	
  mensen	
  willen	
  we	
  graag	
  snelle	
  oplossingen,	
  maar	
  we	
  moeten	
  door	
  een	
  proces	
  
gaan,	
  de	
  reis	
  door	
  de	
  woestijn	
  maken	
  die	
  tijd	
  kost.	
  We	
  hebben	
  ook	
  tijd	
  nodig	
  om	
  
te	
  groeien	
  in	
  de	
  ene	
  groeifase	
  of	
  ontwikkelingstaak,	
  voordat	
  we	
  over	
  kunnen	
  
gaan	
  naar	
  de	
  volgende.	
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We	
  leven	
  in	
  een	
  louterende	
  tijd,	
  waarin	
  het	
  kwaad	
  bestaat,	
  terwijl	
  God	
  zijn	
  werk	
  
doet.	
  Hij	
  heeft	
  een	
  plan	
  van	
  verlossing	
  en	
  wil	
  ons	
  terugbrengen	
  in	
  de	
  relatie	
  met	
  
Hem	
  en	
  elkaar,	
  weg	
  uit	
  de	
  staat	
  van	
  isolement,	
  pijn.	
  
	
  
Als	
  we	
  op	
  een	
  volwassen	
  manier	
  om	
  leren	
  gaan	
  met	
  goed	
  en	
  kwaad	
  in	
  ons	
  leven,	
  
ervaren	
  we	
  slechtheid	
  en	
  mislukking	
  als	
  iets	
  verdrietigs,	
  want	
  daardoor	
  lukt	
  het	
  
ons	
  niet	
  om	
  van	
  anderen	
  te	
  houden.	
  Maar	
  omdat	
  we	
  weten	
  dat	
  we	
  in	
  de	
  genade	
  
staan,	
  houden	
  we	
  energie	
  over	
  om	
  bezorgd	
  te	
  zijn	
  om	
  degene	
  die	
  we	
  hebben	
  
bezeerd.	
  Dat	
  is	
  verdriet	
  naar	
  Gods	
  wil	
  in	
  plaats	
  van	
  verlammende	
  schuld.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
We	
  aanvaarden	
  en	
  vergeven	
  het	
  slechte,	
  terwijl	
  we	
  vasthouden	
  aan	
  het	
  ideale,	
  
omdat	
  we	
  weten	
  dat	
  we	
  de	
  Geest	
  als	
  onderpand	
  hebben	
  en	
  in	
  Jezus	
  opstaan	
  in	
  
een	
  nieuw	
  leven.	
  Nu	
  kijken	
  we	
  nog	
  in	
  een	
  wazige	
  spiegel	
  en	
  hebben	
  we	
  te	
  maken	
  
met	
  het	
  kwaad,	
  maar	
  ooit	
  zal	
  alles	
  weer	
  ‘zeer	
  goed’	
  zijn!	
  	
  
	
  
‘Wees	
  goed	
  voor	
  elkaar	
  en	
  vol	
  medeleven;	
  vergeef	
  elkaar	
  zoals	
  God	
  u	
  in	
  Christus	
  
vergeven	
  heeft.’	
  Efeziërs	
  4:32	
  
	
  
‘Aanvaard	
  elkaar	
  daarom	
  ter	
  ere	
  van	
  God,	
  zoals	
  Christus	
  u	
  heeft	
  aanvaard.’	
  
Romeinen	
  15:7	
  
	
  
Lees	
  ook	
  de	
  blog	
  over	
  vertrouwen	
  via:	
  	
  
www.e-­‐pastoraat.nl/blog/32-­‐blogs/163-­‐vertrouwen	
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